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“Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, 

bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.”.  

Dit is een waarheid die de meeste thuisblijvers onder ons niet mag  

ontmoedigen! Je hoeft niet uit het buitenland te komen, uit India of 

Congo, om een profeet in België te zijn. Nee, achter deze uitdrukking zit 

het heel eenvoudige idee dat je nooit geloofwaardig over jezelf kunt 

getuigen. Om echt geloofwaardig te kunnen zijn, moet je afstand nemen, 

zelfs van je eigen familie, je eigen omgeving... Zonder inzicht achteraf, 

zonder begeleiding van buitenaf, is het heel gemakkelijk om jezelf iets wijs 

te maken, of jezelf voor te liegen. 

In feite is het in het leven heel vaak de ander —de geliefde, de vriend, de 

echtgenoot, de vreemdeling— die de waarheid in ons naar boven brengt. 

We zijn trouwens nooit onze eigen therapeut... Daarom hebben we, om 

het profetisch woord van vandaag te laten resoneren in de grond van ons 

hart, een beetje afstand nodig, is het goed zich een beetje terug te 

trekken.... 



Waarom? Om bijvoorbeeld niet te zijn zoals de mensen van Nazareth, die 

denken dat ze het weten. Die denken dat ze alles weten over Jezus. “Is dat 

niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en 

Jozef en Judas en Simon?” Integendeel, laten we verder, dieper kijken! En 

om dat te doen, moeten we iets herontdekken dat even eenvoudig als 

moeilijk in praktijk te brengen is: namelijk ons vermogen om verrast te 

worden. Om verrast te worden door anderen. Verwondering is de wijsheid 

van verbazing. Wie kon tijdens Jezus' kindertijd geloven dat er iets 

uitzonderlijks was in het leven van die gewone timmermanszoon? En daar 

in de synagoge in Nazareth had hij alleen maar dorpsgenoten voor zich 

die waarschijnlijk dachten dat ze alles van hem wisten... In de tijd van 

Jezus was timmerman niet het meest gewaardeerde beroep! 

Zo vaak stoppen we mensen om ons heen in hokjes, in termen van wat ze 

op een dag onhandig gezegd, geschreven of gedaan hebben. “Dat is 

typisch hem”, dat is echt haar” ! We beoordelen mensen vaak gewoon op 

de – veelal eerste - indruk die ze op ons maken. ... Het is alsof we hen 

willen verhinderen om voor ons profeten te zijn !  

Daarom biedt bij mensen die we kennen —of denken te kennen— alleen 

verbazing hen een toekomst. Alleen onze nieuwsgierigheid biedt hen een 

weg vooruit. Zulke verbazing bevrijdt anderen van hun etiketten, van de 

identiteiten waarin wij hen plaatsen. Het stelt hen in staat om vrij te zijn, 

zichzelf te zijn! Deze verwondering ligt aan de basis van elke relatie, van 

elke wijsheid, van elke liefdesdaad. “Verliefd zijn”, schreef de dichter, “is 

altijd verbaasd blijven”.   

Geen enkele profeet wordt ooit verwelkomd in zijn eigen land : soms, na 

verloop van tijd, gaan bepaalde reputaties ons voor. We hebben allemaal 

onze eigen labels. Maar we geven ze ook. Laten we anderen echt hun 

gang gaan?  Verlossen we de mensen om ons heen van de etiketten die 

we ze geven? Staan we toe dat Gods Geest waait waarheen Hij wil? In 

hen die niet ons geloof hebben, of die niet denken zoals wij? Staan we 

echt toe dat het Evangelie zijn weg vindt naar anderen?  



Christelijk geloven betekent zien dat er toekomst zit in mensen, dat er iets 

is waarop we geen vat hebben, iets onbekends, dat er meer in het hart 

van een ander is dan we weten of denken te weten.  Dus gaat het erom 

mensen niet te reduceren tot wat ze zijn. Het gaat over hen zien in termen 

van wat ze kunnen worden. Als contrast met alle extreme tendensen van 

vandaag zou het goed zijn om deze eenvoudige waarheid te 

herontdekken. Dan worden we niet gereduceerd tot de cultuur die ons 

gevormd of misvormd heeft... We zijn oneindig veel meer waard dan dat ! 

Verwondering opent wat gesloten is. Dus laten we ons verwonderen over 

anderen! En echt geloven dat anderen meer zijn dan we denken.  Dit is de 

eenvoudige oefening waartoe ik jullie uitnodig deze week. Benader ieder 

mens die je ontmoet: in je relatie, in je familie, in je vriendenkring met de 

volgende gedachte: “Ik reduceer je niet tot wat ik van je weet! Je bent nog 

steeds een mysterie voor me. En omdat we elkaar nog niet echt kennen, 

sta ik open voor de profetische woorden die je  voor me hebt!”  

Amen. 


